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Dag beste leden,

Na een heel leerzame themamiddag met de notaris en verder de gezellige 
middag met de Straotzangers, valt het clublad al weer op de mat. Carnaval  
is net achter de rug en het belooft heel mooi weer te gaan worden, met de 
lente in het vooruitzicht. 

Ik hoop dat jullie hier allemaal van kunnen gaan genieten en voor degene 
die nog de kroeg induiken voor wat extra gezelligheid, wens ik allemaal 
heel veel plezier en doe vooral rustig aan. 

Als dit allemaal weer voorbij is, kunnen wij ook weer verder met onze 
activiteiten zoals op 18 maart onze spellenmiddag. Vergeet niet je op te 
geven en doe dit dan ook meteen als je dit leest. 

Dan volgt de paasbrunch  op 15 april waarvoor u zich op moet geven bij 
Mien Snijders (op de activiteitenkalender stond haar adres niet vermeld) 
maar dit moet zijn: Prins Bernhardstraat 8c Zoals je kunt lezen is het 
opgave‐adres anders en dat komt doordat Marian Thoer, om persoonlijke 
redenen, gestopt is als bestuurslid. Wij hebben haar dan ook hartelijk 
bedankt voor haar inzet. 

Mocht je interesse hebben om iets voor onze leden te willen doen: wordt 
dan bestuurslid en kom ons helpen. Schroom dan niet om contact op te 
nemen met een van de bestuursleden.Je bent van harte welkom want we 
hebben echt bestuursleden nodig.

Over het verloop van zowel de themamiddag met de notaris en de middag 
met de Straotzangers, kun je teruglezen verderop in het clubblad. 

Hoop dat iedereen kan terugkijken op een geweldige caraval en hoop jullie 
snel weer te mogen begroeten op een van onze activiteiten.

Jullie voorzitter; Jo Beekers



Gezellig samenzijn met de Straotzangers.

Op 25 februari was het dan zover, een optreden van de Straotzangers uit 
Asten. Om 13:00u kwamen de eerste gasten al binnendruppelen. 
Iedereen werd verwelkomd met een kopje thee of koffie. 

Nadat de voorzitter iedereen welkom had geheten met daarbij de uitleg 
gegeven waarom deze middag te hebben georganiseerd. Hij gaf hierbij 
aan dat het kwam vanwege het wegvallen van andere activiteiten waar 
veel van onze leden helaas niet aan deel konden nemen of dat er te 
weinig animo voor was. 

Om 14:00 uurbegonnen de Straotzangers aan de middag. In het eerste 
deel werden er liedjes gezongen uit de regio onder andere een liedje 
over Heusden, zult uit Asten en een liedje over de Peel kon natuurlijk 
niet ontbreken. 

Na de pauze was het ook aan het publiek om mee te zingen met de 
Straotzangers. Er werd volop meegezongen door iedereen. Na het 
tweede optreden deed de voorzitter nog een dankwoord aan ieder en 
wenste hij ze allemaal wel thuis en hoopte op een goede opkomst met 
de kaart/spelletjesmiddag op 18 maart. 

Het bestuur heeft van veel bezoekerste horen gekregen dat ze het een 
erg leuke activiteit vonden en dus zeker voor herhaling vatbaar is. Het 
was super gezellig.





Kaart‐ spellenmiddag

18 maart is er weer een gezellige middag om samen te                            
spelen bij Jan van Hoek. Zie ook onze Activiteiten kalender                       
elders in ons Contactblad.

In 2023 waren er 16 deelnemers en vorig jaar 19. Dus wie weet dit jaar weer 
een paar meer.

De deelname is gratis, uiteraard wordt voor een consumptie gezorgd en 
introducees zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Paasbrunch

Traditiegetrouw vlak voor Pasen onze Paasbrunch op                               
dinsdag 15 april. Alle leden zijn welkom vanaf 11:30 uur                                      
een half uur later zorgt Jan van Hoek voor een lekkere lunch.

Aanmelden bij Mien Snijders op 10 april tussen 13:30 en 17:00 uur. Neem 
dan ook de eigen bijdrage ad. € 12,50 p.p. mee. 

Mien woont Prins Bernhardstraat 8c (tegenover Kledingwinkel Mellow).

Onze Heusdense leden kunnen zich op die dag aanmelden bij Hanny Nijssen 
(Hooidries 9 – en wij denken dat die leden wel weten waar Hanny en Huub 
wonen).

Busreis 2025

Graag willen wij jullie al informeren over de busreis van dit jaar. 

Om 8:00u vertrekken we vanuit Asten naar Oudenbosch, daar starten we 
met koffie/thee en gebak. Hierna volgt een rondleiding met gidsen door de 
Basiliek.                                                                                                                     
Om 12:00u vertrekken we weer met de touringcar richting de Biesbosch. 
Hier volgt een heerlijke rondvaart op een luxe schip em waar we aan  boord 
gaan we genieten van een heerlijke koffietafel.                                                 
Om 17:30u komen we weer aan in Asten waar traditiegetrouw het diner 
gaat plaatsvinden bij Jan van Hoek.

De eigen bijdrage bedraagt €55 p.p. We hopen op een grote opkomst en 
gaan er een gezellige dag van maken.



Data 2025:  2­16 jan, 6­20 febr, 6­20 mrt, 3­17 apr, 1­15 mei, 5­19 juni, 
                     3­17 juli, 7­21 aug, 4­18 sept, 2­16 okt, 6­20 nov, 4­18 dec. 

Overledenen leden

Wilma Peters ‐ Franssen

29/08/1945 ‐ 09/01/2025

Lid sinds 01/01/1996



http://www.janvanhoekasten.nl/


Verslag Speciale Themamiddag woensdag 22 januari

Op woensdagmiddag hadden 28 mensen van AGV, Zonnebloem, biljartclub 
Nooitgedacht en van Jeu de boulesclub Asten, de weg gevonden naar het 
clubgebouw van Jeu de boulesclub Asten. 

Hier werd, onder het genot van een kopje koffie/thee een zeer 
interessante en uitvoerige voorlichting gegeven door kandidaat notaris 
Karolina Meems van Notariskantoor Van Kaam. 

Op een hele duidelijke wijze en in begrijpelijke taal wist zij iedereen te 
boeien en een stuk wijzer te maken in de thema’s “Erfenissen, 
Levenstestamenten en Volmachten". 

Dat hierbij nog wel het een en ander komt kijken werd iedereen wel 
duidelijk en verdient dan ook de nodige aandacht. Na deze voorlichting  
was er uitgebreid ruimte om vragen te stellen. Dat er aandachtig was 
geluisterd bleek wel uit het feit dat hier door menigeen dankbaar gebruik 
van werd gemaakt. 

Nadat deze vragen naar ieders tevredenheid waren beantwoord, bedankte 
de gastheer Karolina en haar assistente Jasmijn en overhandigde hun een 
mooie bos bloemen.

Karolina, heel hartelijk dank voor deze uitstekende uitleg.







Info over AGV Asten

AGV Asten is de vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking of 
chronische aandoening uit Asten, Ommel en Heusden. En doet onder andere:

Sociale, recreatieve en sportieve activiteiten organiseren. Voorlichtingsavonden 
en/of thema middagen houden.                                                                                    
Een eigen contactblad uitgeven (dit blad).

Zie ook: www.agv‐asten.nl

Lid worden van AGV Asten

Heb jij een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening?                            
Je bent welkom als lid van onze vereniging en je partner ook!                                      
En ook voor  je mantelzorger 

Lidmaatschap bied je:                                                                                                        
Elk jaar meerdere gezellige activiteiten.                                                                         
De mogelijkheid om tijdens een maaltijd of activiteit andere leden te leren 
kennen, en zo je netwerk uit te breiden.                                                                            
De mogelijkheid om samen te leren en ervaringen te delen van hoe omgaan met 
ziekte en beperkingen.

Als het bestuur een schriftelijke uitnodiging krijgt voor de viering van een 40, 50, 
of 60‐jarig huwelijk komen twee bestuursleden uiteraard met plezier en nemen 
ook een presentje mee.

Meld wel zelf je jubileum bij de secretaris anders weten we het niet.

Leden die 12½ , 25, 40 of 50 jaar lid zijn van onze vereniging ontvangen tijdens de 
Feestmiddag een VVV Cadeaukaart in € overeenkomstig het aantal jaren en een 
mooie bos bloemen.

Wil je lid worden? Neem dan contact op met de secretaris Angelique Shala     
0645 886 006, secretaris@agv‐asten.nl

Voor leden: Ken jij iemand die eigenlijk thuishoort bij AGV Asten                            
en nog geen lid is? Spreek dan met die persoon over AGV Asten, en geef          
hem/haar contactgegevens van de secretaris. 

Adverteren in ons blad                                                                                            
Informeer naar wat mogelijk is: penningmeester@agv‐asten.nl
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Vertel over onze vereniging en geef het laatste contactblad ter

informatie (Jo Beekers, Jan Thoer en Oele van Dishoeck hebben altijd wel een 

extra exemplaar beschikbaar).

Zie ook: www.agv­asten.nl/lidmaatschap

Wie uit jouw omgeving heeft een lichamelijke beperking of chronische aandoening 

en is nog geen lid. Iemand uit je buurt, een kennis?

Nieuwe leden zijn zeer welkom en vooral jongere leden zijn nodig voor ons 

voortbestaan. Maar ook ouderen en uw mantelzorger(s) zijn van harte welkom.

Voor de toekomst van de vereniging is uitbreiding met jongere leden 

broodnodig. Denk daarom even na over deze vragen:
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Zeg nooit, Nooit!!

Sommige mensen zeggen het vaak, alsof het een gewoonte van hen is. 
Sommigen zeggen het omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze iets nooit 
maar dan ook echt nooit meer zullen zeggen, willen meemaken of zullen 
doen. Zo ook mijn man en ik, wij dachten niet langer actief deel te zullen 
nemen aan carnaval. 

Maar in november j.l. werd bekend gemaakt tijdens een prinsenfeest dat 
onze kleindochter Jeugdprinses zou mogen zijn. Fantastisch voor haar. Ze 
vond het zelf helemaal geweldig en we werden uitgenodigd om nog even 
te komen.  Nou zeg, daar stond ze prachtig te stralen. Het had haar òòk 
verrast want ze worden gewoon uitgeloot!!  Dus werd er in de dagen 
erna nagedacht hoe wij op de receptie zouden verschijnen.  Dus toch 
weer naar het carnaval omdat je er toch bij wilt zijn als je kleindochter 
prinses is. Maar, daar bleef het niet bij……

Op 8 februari gebeurde er plotseling weer iets…. Wij hadden die dag 
onze trouwdag samen gevierd. ‘s Avonds waren we lekker rustig thuis en 
we keken naar het programma : The tribute of the bands. We hadden er 
erg van genoten en zaten nog wat na te kletsen. We overlegden of en zo 
ja welk programma op tv we nog zouden kijken. Het was inmiddels na 
22:30 uur. Mijn man  wilde na deze drukke dag wel naar boven, om te 
gaan douchen en daarna maar gelijk naar bed te gaan. Dus werd het een 
en ander wat opgeruimd en…. Daar ging de telefoon. Dat is altijd 
schrikken rond dat tijdstip. Een vrouwenstem zei mij dat ze mijn 
telefoonnummer had gekregen van onze dochter, zodat zij ons kon 
bellen. Ik dacht gelijk aan allerlei vervelende scenario’s maar mijn 
gedachten werden meteen onderbrokendoor wat de stem vertelde:        
Ik heb leuk nieuws, je dochter en haar man zijn in ons dorp 
boerenbruidspaar geworden. Jullie worden uitgenodigd om naar hier te 
komen….                                                                                                              
Dus het programma werd ter plekke gewijzigd. We besloten dat ik even 
alleen zou gaan en mijn man zou wachten met het avondritueel. Dus op 
naar het feestgedruis.

Daar aangekomen werd ik al op het plein ontvangen door onze 
kleinkinderen. Ik vroeg hen of ze mee naar binnen gingen omdat ik dan 
niet plompverloren alleen moest, maar ze zeiden: “Oma je moet gewoon 
sterk zijn dan lukt het je wel”.  Maar ik hoefde niet “sterk” te zijn want 
iemand van de organisatie vroeg toen ze me zag: “Moeders, toch?”  “Ja 
zekers ik ben moeders”.  Ik werd naar de feestzaal gebracht en ja hoor 
daar stonden ze in vol ornaat.  Prachtig aangekleed en met een stralende 
lach met een zelfgemaakte hoofdtooi van bloemetjes en een zelfgemaakt 
bruidsboeket van boeremoes, ui,  prei, bloemkool enz., stond het 
bruidspaar voor me. 
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Ik feliciteerde het bruidspaar en onze dochter was heel benieuwd naar 
onze reactie toen we het hoorden. Ik vertelde hen dat ik aan de telefoon 
reageerde met een: “Da mèndegenie….!!!“  Zij wisten het zelf namelijk al 
een paar maanden!!!! Meteen vielen enkele puzzelstukjes op zijn plaats 
want ze kwamen een poos geleden oude foto’s “kijken” en er werden er 
volop gekopieerd. Ook was er interesse in oude klompjes die ik ter 
decoratie had staan en meer van die dingetjes. Zo zat dat dus!! Wat een 
feest was het daar. Allemaal vrolijke mensen en vele feestgangers 
kwamen ook mij feliciteren. En ik moet zeggen het voelde kei goed. 
Voordat ik naar huis ging kreeg ik telefoonnummers van het comité en 
werd mij verteld wat er nog zou gaan gebeuren in de aanlooptijd tot de 
boerenbrulluft.  Versieren aan huis met daarvoor eerst een vergadering 
bij iemand in de buurt.

Dus hoezo geen carnaval vieren. Ineens zit je er weer midden in. En wel 
op een heel leuke manier. We zouden dus niet alleen bij de jeugdcarnaval  
aanwezig zijn maar ook bij de boerenbrulluft.                                                    
En echt waar, wat was het leuk. 

De kindermiddag met een hossende raad van elf met voorop mede onze 
kleindochter, was een feestje. Ook onze zoon met zijn gezin was daarbij 
aanwezig. Wat een leuke verrassing. `s Avonds waren we weer van de 
partij in de feestzaal waar de brulluft gehouden zou worden. Gekleed in 
de traditionele boeren kleding compleet met klompen. Vooraf gaande 
aan de onofficiële trouwerij kon iedereen nog huwelijksbeletselen 
indienen. Hier werd natuurlijk door vrienden, buurt en familie gretig 
gebruik van gemaakt. Nadat alle beletselen uit de weg geruimd of 
verhelderd waren kon de huwelijksceremonie plaatvinden. 

Na de receptie waar fantastische cadeau’s ten blakke kwamen zoals een 
knik, boeremoes, een geit, streuf‐ en erwtensoeppakketten en zo meer, 
volgde nog een zeer vermakelijke veiling. Hier werden de meest ludieke 
spullen te koop aangeboden. En ja hoor, met een pilske of een shotje (of 
meer) op wil die prijs wel omhoog, dat snap je. Rond een uur of elf was er 
nog gelegenheid om wat te eten te nemen. De opbrengst hiervan ging 
volledig naar de stichting Alp d’Huzes.                                                      
Mooie geste van de organisatie vind ik!!

Al met al hebben we enkele fantastische                                                
feesten mee mogen maken.                                                                                
En wat de carnaval betreft zeg ik                                                                         
nooit meer…nooit meer.

Liefs Hanny



Mocht je nog geen pasje hebben met jouw foto erop. Lever dan je 
pasfoto in bij de secretaris of mail je foto aan secretaris@agv­asten.nl. 
Een ingeleverde pasfoto wordt gescand en daarna teruggegeven.

Bel/App Angelique Shala via 0645 886 006
Of mail haar via secretaris@agv‐asten.nl
Na ontvangst van je verhuisbericht, krijg je een nieuwe 
ledenpas, want je adres staat op de pas.
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De bestuursleden kennen 
niet iedereen persoonlijk. 
Neem daarom je AGV Asten 
pasje mee als je je opgeeft  
voor een activiteit, of naar 
een activiteit gaat. Dit voor 
het geval er om gevraagd 
wordt.
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Wil jij ook onze nieuwsbrieven via e­mail?
We sturen vaker e‐mails naar onze leden. bijvoorbeeld als herinnering            

voor het opgeven voor een aktiviteit. Maar van veel leden hebben wij              

geen e‐maiadres.

Wil jij ook onze e‐mails ontvangen?
Ontvang jij nog geen e‐mails van AGV Asten? Stuur dan een e‐mail naar 

secretaris@agv‐asten.nl met daarin je naam en e‐mailadres.
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Hier kan uw 
advertentie komen.

Neem hievoor contact op met
 penningmeester@agv­

asten.nl
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