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Beste leden,

Als dit clubblad bij u op de mat valt is het alweer nieuwjaar. Daarom wil ik 
dan ook beginnen met jullie allemaal een voorspoedig nieuwjaar te 
wensen. Er zijn naar de aanloop van dit nieuwe jaar nog enkele leuke 
activiteiten geweest op het einde van 2024 die goed ontvangen zijn en 
waar de opkomst ook goed genoemd mag worden.

Eerst was er het kerstknutselen aan de beurt, waar een groot aantal leden 
hun eigen kerststukje mochten maken. Hierbij werden ze geholpen door 
Franka en Ton Bakens met geweldige tips, waardoor er ook prachtige 
creaties gemaakt werden. Groot woord van dank aan de sponsoren die dit 
mede mogelijk gemaakt hebben. De sponsoren waren Beblo‐bloemen en 
Wijnen Anthuriums. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Later zullen 
nog foto’s in het clubblad gepubliceerd worden. 

De volgende activiteiten waren de kerstpakketten en de kerstviering. 
Iedereen die zich tijdighiervoor aangemeld hadden, mochten een leuk en 
goedgevuld kerstpakket ontvangen. En vervolgens was de jaarlijkse 
kerstviering. Deze keer werd er weer gekozen om het op dezelfde manier te 
doen als vorig jaar, waarbij het kerstverhaal uitgebeeld werd door onze 
leden. Het werd een hilarische kerstviering. Een viering met een lach en 
een traan en dat is de bedoeling ook van een dergelijke viering.

Rest mij nog een ding en dat is dat op dit moment de nieuwe 
activiteitenkalender nog niet bekend is. Zodra deze beschikbaar is krijgt u 
deze via een Nieuwsbrief. Lees deze aandachtig en noteer de betreffende 
activiteit(en) op uw agenda/kalender en deel dit met uw mantelzorger of 
een van uw kinderen, zodat u niet teleurgesteld wordt doordat u vergeten 
bent je daarvoor in te laten schrijven. Houdt het clubblad, nieuwsbrieven 
en de website goed in de gaten en dan hoop ik u allen te mogen begroeten 
op onze activiteiten. Veel leesplezier en vooral activiteit gewenst voor 
2025.

Jullie voorzitter, Jo Beekers

p.s. Een aktiviteit is wel al bekend. Dit is op woensdag 22 januari a.s.      
Lees dit verderop in het contactblad.



Kerstknutselen 

Op 13 december bij Ton thuis 

wederom mooie en leuke 

kerststukken gemaakt.

Mede mogelijk gemaakt door: 

J.Wijnen Anthuriums en 

Beblo arrangementen





Kerstviering 2024

De kerstviering van AGV 2024 was een waar succes.                                 

Voordat de deelnemers naar binnen mochten moest er eerst een kerstlied 
gezongen worden onder de tonen van een door Pastor Stephan Scheevers 
bespeelde bugel. Bij goed resultaat mocht men door en kon men plaats 
nemen in de door het bestuur gezellig aangeklede zaal.                             

Nadat de voorzitter iedereen welkom had geheten, kon de pastor de viering 
beginnen. Na enkele religieuze handelingen en teksten, waarbij ook onze 
ontvallen leden en de leden die door omstandigheden niet aanwezig konden 
zijn, niet vergeten werden, begon de pastor met het kerstverhaal, dat 
uitgebeeld werd door onze eigen leden. 

Het mooie hiervan is, dat dit allemaal geen toneelspelers zijn, dus geen tekst 
van buiten konden leren, maar dit op een zeer mooie manier ten uitvoer 
brachten. De zanggroep, Vur Mekaar, bracht ook dit keer weer heel mooie 
liederen ten gehore. 

Een héél mooi onderdeel van deze viering, was wel het gedicht van Mien.   
Het was zeer ontroerend en daar waar eerst nog gelachen werd op de 
luchtige uitvoering van het kerstverhaal, werd nu hier en daar een traan 
weggepinkt. Ook de pastor had tijdens deze kerstviering ook zijn muzikale 
inbreng en sloot dan ook af met een nummer waarbij hij op het afsluitend 
deel van het lied, een ware uitglijder maakte, wat vervolgens ook weer voor 
de nodige lachers zorgde. 

Na de viering waren er voor iedereen koffie; worstenbroodjes en belegde 
broodjes en kon men nog even wat bijpraten. Kortom het was dan wel niet 
een kerstviering zoals we van vroeger gewend waren, in de vorm van een 
eucharistieviering. Maar een openlijkere viering waardoor het er allemaal niet 
zo serieus uitzag, maar waarbij de kerstboodschap wel goed weergegeven 
werd. En dat is de bedoeling ook van deze kerstviering.

De figuranten hebben het op een perfecte manier gedaan. Ik denk dat ik 
namens heel veel leden spreek als ik zeg dat het weer een zeer gezellige 
kerstviering was waarbij de kerstboodschap goed tot uiting kwam. Het was 
een viering met een lach en een traan.

Een trouwe bezoeker.

meer foto's verderop in het contactblad 



Data 2025:  2­16 jan, 6­20 febr, 6­20 mrt, 3­17 apr, 1­15 mei, 5­19 juni, 
                     3­17 juli, 7­21 aug, 4­18 sept, 2­16 okt, 6­20 nov, 4­18 dec. 

Overledenen leden

Hans van Schaijk

05/03/1941  ‐  02/12/2024

Lid sinds 01/02/2019

Lambert en Ria van de Waarsenburg­ van Deursen                       
zijn op 26 januari 60 jaar getrouwd, zo hebben wij gehoord.



http://www.janvanhoekasten.nl/


Speciale Themamiddag woensdagmiddag 22 januari 2025:

Voor alle leden van de Astense Gehandicapten Vereniging, Jeu de Boulesclub 

Asten en De Zonnebloem Asten.

In ons vorige Contactblad hebben wij deze Speciale Themamiddag al 

aangekondigd.

Karolina Meems, nu nog kandidaat‐notaris en volgend jaar de Notaris in Someren, 

komt ons bijpraten over volmachten, testamenten en het levenstestament.

Wat kan ik regelen nu ik nog het overzicht heb en de bankzaken nog begrijp? 

Maar wat “als ik het straks NIET meer begrijp”? Hoe dan verder? Wie mag wat 

gaan regelen voor mij? Hoe kan ik dit vastleggen?

Mogelijk ook belangrijke vragen:

Ik begrijp het nog, maar mijn echtgenoot/echtgenote?? (ik twijfel).          

En het praten hierover is best moeilijk.                                                        

Geen kinderen? Wat dan?                                                                                

Ruzie tussen kinderen? Hoe nu verder?

Kortom: onderwerpen die – zeker gezien onze leeftijden – voor velen van belang 

kunnen zijn.

Karolina Meems zal op deze (en aanverwante) onderwerpen jullie informeren en 

uiteraard alle vragen beantwoorden.

Belangrijk!

Mogelijk dat ook jullie kinderen / mantelzorgers hier grote interesse in hebben.  

Laat hen ook deze aankondiging lezen, is ons advies.                                                

Geen kosten en vanzelfsprekend wordt voor koffie/thee en een koekje gezorgd.

Wanneer: woensdagmiddag 22 januari 2025                                              

Aanvang: 14:00 uur                                                                                              

Waar:               clubhuis van de Jeu de Boulesclub Asten                                             

                            (PrinsBernhardstraat 5, Asten                                                                 

                             (volg het pad achter de Keurslager)                                                       

Iedereen is welkom!



Activiteitenkalender 2025

Deze is nog niet bekend, maar volgt z.s.m. via een Nieuwsbrief





Info over AGV Asten

AGV Asten is de vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking of 
chronische aandoening uit Asten, Ommel en Heusden. En doet onder andere:

Sociale, recreatieve en sportieve activiteiten organiseren. Voorlichtingsavonden 
en/of thema middagen houden.                                                                                    
Een eigen contactblad uitgeven (dit blad).

Zie ook: www.agv‐asten.nl

Lid worden van AGV Asten

Heb jij een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening?                            
Je bent welkom als lid van onze vereniging en je partner ook!                                      
En ook voor  je mantelzorger 

Lidmaatschap bied je:                                                                                                        
Elk jaar meerdere gezellige activiteiten.                                                                         
De mogelijkheid om tijdens een maaltijd of activiteit andere leden te leren 
kennen, en zo je netwerk uit te breiden.                                                                            
De mogelijkheid om samen te leren en ervaringen te delen van hoe omgaan met 
ziekte en beperkingen.

Als het bestuur een schriftelijke uitnodiging krijgt voor de viering van een 40, 50, 
of 60‐jarig huwelijk komen twee bestuursleden uiteraard met plezier en nemen 
ook een presentje mee.

Meld wel zelf je jubileum bij de secretaris anders weten we het niet.

Leden die 12½ , 25, 40 of 50 jaar lid zijn van onze vereniging ontvangen tijdens de 
Feestmiddag een VVV Cadeaukaart in € overeenkomstig het aantal jaren en een 
mooie bos bloemen.

Wil je lid worden? Neem dan contact op met de secretaris Angelique Shala     
0645 886 006, secretaris@agv‐asten.nl

Voor leden: Ken jij iemand die eigenlijk thuishoort bij AGV Asten                            
en nog geen lid is? Spreek dan met die persoon over AGV Asten, en geef          
hem/haar contactgegevens van de secretaris. 

Adverteren in ons blad                                                                                            
Informeer naar wat mogelijk is: penningmeester@agv‐asten.nl
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Vertel over onze vereniging en geef het laatste contactblad ter

informatie (Jo Beekers, Jan Thoer en Oele van Dishoeck hebben altijd wel een 

extra exemplaar beschikbaar).

Zie ook: www.agv­asten.nl/lidmaatschap

Wie uit jouw omgeving heeft een lichamelijke beperking of chronische aandoening 

en is nog geen lid. Iemand uit je buurt, een kennis?

Nieuwe leden zijn zeer welkom en vooral jongere leden zijn nodig voor ons 

voortbestaan. Maar ook ouderen en uw mantelzorger(s) zijn van harte welkom.

Voor de toekomst van de vereniging is uitbreiding met jongere leden 

broodnodig. Denk daarom even na over deze vragen:
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Op de koffie bij………………

Mien Snijders

Mien is geboren in Asten, op de Vosselen, nu beter bekend als Keijzersdijk.    
Het gezin bestond uit 7 kinderen, 4 meiden en 3 jongens, waarvan er al 2 van 
zijn overleden. Eentje woont in Mierlo, maar alle anderen wonen in Asten. 
Mien heeft 2 kinderen, een jongen en een meisje, 5 kleinkinderen en 2 
achterkleinkinderen.

Mien was getrouwd met Leo, zij kenden elkaar 62 jaar en waren bijna 59 jaar 
samen. Helaas is Leo inmiddels alweer een jaar geleden overleden.

Om haar sociale leven weer op te pakken en haar vrije tijd weer wat op te 
vullen is Mien inmiddels weer in het bestuur van de AGV terug gekomen. 
Hobby’s van Mien zijn: breien, op de achterkleinkinderen passen en de 
buurtvereniging.

Ze is geen vakantiemens, ze is één keer naar Lourdes geweest, maar was blij 
dat ze weer thuis was, in haar vertrouwde omgeving.

De vereniging is voor Mien een uitlaatklep om voor onze leden iets te kunnen 
betekenen en wat te doen. Ze voelt zich weer goed opgevangen door het 
bestuur en staat er weer volledig achter. We gaan weer een nieuw jaar 
tegemoet, met veel nieuwe uitdagingen. Mien vindt het contactblad een grote 
verandering en het ziet er verzorgd en                                                                    
overzichtelijk uit.

Mien zou graag zien dat de leden meer bij de                                                       
aktiviteiten aanwezig zijn en hun gezicht laten                                                     
zien. Hoe meer zielen hoe meer vreugde.                                                                 
En ziet graag wat meer jongere leden instromen.

Mien wenst iedereen het allerbeste voor 2025.                                                         
Een tijd om terug en vooruit te kijken en gaan.                                                          
Alle wensen worden uit de kast getrokken,                                                                 
maar waar draait het om? Het leven kan je niet                                           
regelen. Maar we kunnen wel passende keuzes                                               
maken in ons leven.

Happy New Year

Mien
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Kerst nu en Kerstmis vroeger.

Na een nogal bewogen jaar 2024, vieren we nu Kerst. Samen met mijn man op 
de bank… nou ja, hij in zijn elektrische rolstoel en ik op mijn eigen teutemeut. De 
teutemeut is de naam voor mijn relax fauteuil, die zijn naam te weinig eer mag 
aandoen.  Maar ik train elke dag om tijd te nemen om wat te lezen in de 
teutemeut. Op deze Kerstavond met wat lekkers erbij, kijken naar Allyouneed is 
love. Wat een fijne verrassingen voor sommige families. Dit terwijl Rusland, 70 
rakketten afvuurt richting de vijand. Onbegrijpelijk, voortdurend geweld. Helaas 
niet alleen daar….

Kerst 2024, fijn dat we dit samen mogen vieren. Samen gezellig ontbijtje met 
een warm broodje met zalm en gezonde sla, komkommer, paprika, lente‐uitjes 
en een vleugje mosterd‐dille sausje eroverheen. We hebben het over dierbaren 
die ons het laatste jaar ontvallen zijn. Ja, dat zijn er gewoon te veel. Maar zo is 
het leven…. Geboren worden en ergens ook weer doodgaan.

Blij dat wij weer samen Kerst mogen vieren. We wensen familie, vrienden en 
kennissen fijne feestdagen. De oorspronkelijke reden van Kerstmis is bij velen 
niet meer bekend. Samenzijn met vrienden en familie voert de boventoon. Op 
zich niets mis mee maar dat kun je toch ook het hele jaar door doen. Helaas 
gebeurt het met deze dagen met veel menu‐stress. En dan zit men doodmoe 
aan de gezellig gedekte tafel. Ikzelf houd meer van het hele jaar goed met elkaar 
omgaan dan pieken, met dure wijn en veel eten, op één moment van het jaar. 
Maar goed voor wie dat zo wil  zeg ik: doen! Natuurlijk zijn wij ook samen met 
ons gezin en we genieten volop van de verhalen die verteld worden. Vooruitgang 
bij de kleinkinderen. Verhalen van de scouting, danslessen, voetbalwedstrijden 
en wat al niet meer. De prachtige sfeervolle bloemstukken die onze dochter 
gemaakt heeft staan overal te pronken. Afgewisseld met kaarsjes en gezellige 
accessoires ziet het er weer super mooi uit. Ze is een selfmade sfeermaakster.

Onze zoon heeft al enige repetities gehad met enkele mensen uit zijn 
woonplaats, horen we. Ze spelen gewoon voor de lol en gewoon wat ze leuk 
vinden. Jaja een bandje  met de naam “Beter dan dit…”.  Dat vind ik zo gaaf zo’n 
naam van een clubke 30 plussers. Ik had al gegokt dat het “Tis nie alles” zou 
heten.  Ook plannen voor de toekomst en allerlei ideeën worden besproken. 
Afgewisseld met Skipp bo, Rummicub, Keezen of een ander spel. Zeker zitten we 
dan ook gezamenlijk aan de dis en het is altijd een verrassing wat er te smullen 
valt. Vaak iets wat met de kleinkinderen samen is gemaakt. Zo leuk!! Maar in de 
ochtend zitten mijn man en ik dus samen aan het ontbijt. Zo fijn. En o, wat een 
rust in huis. No stress.

Jaren geleden was dat heel anders. Toen de kinderen nog klein waren, gingen 
we op eerste Kerstdag naar de gezinsviering van de Flierefluiters. De kinderen 
waren lid van dit mooie kinderkoor. Ikzelf zat in de tekstgroep gezinsvieringen en 
het kinderkoor viel ook onder deze werkgroep. 

Voor deze kindvriendelijke mis werd een speciale viering gemaakt met een echt 
toneelspel erin verwerkt. 

Het verhaal vertelde natuurlijk het verhaal van de geboorte van Jezus.              
Die gebeurtenis vieren we met Kerstmis. Jezus de verlosser van alle onheil en 
allemaal verkleed als Josef en Maria, de koningen, herders, engeltjes en 
bijkomende personages. We hebben zelfs ooit een pasgeboren kindje als Jezus 
gehad (zijn mama was natuurlijk heel dicht in de buurt). Dit kindje komt nog heel 
vaak bij ons over de vloer en wij noemen hem gekscherend ons pleegkindje… Dit 
kindje is inmiddels ook 31……

Wat een werk was dat om deze viering te kunnen houden… kleding van de 
zolder halen, uitzoeken en controleren. Alles was zelfgemaakt. Wij maakten zelfs 
de koningsgewaden van velours gordijnen. Ze werden afgewerkt met mooie 
sierranden die van een oud bankstel gehaald werden. Maria kreeg een mooie 
witte jurk met een cape van blauwe velours. Waarschijnlijk had die eerst ook een 
andere functie gehad. Ook de teksten en illustraties werden door de werkgroep 
samengesteld. Het boekje getypt en in elkaar gezet.   

De dag voor Kerstmis hadden we een generale repetitie. Solisten en kinderen 
van de lagere school die mee wilden doen met het toneelstukje of iets wilden 
lezen in de viering, waren daarbij allemaal aanwezig. Uiteraard ook alle kinderen 
van kinderkoor de Flierefluiters. Niemand had een telefoontje bij zich dus we 
konden met volle aandacht oefenen. Na afloop alles weer opruimen en voor de 
volgende dag de kleding netjes per persoon klaar leggen. 

Tijdens de viering op eerste Kerstdag zat de kerk vol en konden de kinderen 
genieten van een fantastisch en verdiend applaus. Alle kinderen kregen een 
traktatie en iedereen werd een Zalig Kerstfeest gewenst. De kerk liep weer leeg. 

Geslaagd dachten wij dan weer tevreden. Opruimen en alles weer in de auto’s 
en naar huis. Dan weer verder met het bereiden van het Kerstmenu onze stijl. 
Nu was Kerstmis weer alleen voor ons gezinnetje. Jeetje wat is dit al weer lang 
geleden… inmiddels zijn onze kindjes groot geworden en hebben ze zelf 
kinderen zoals wij destijds. Ook heel mooi. Nu geen druktes meer van de 
Kerstviering van de Flierefluiters. Dit jaar ook geen werk aan het Kerstdiner onze 
stijl. We werden uitgenodigd door de kinderen. Dus eerste Kerstdag gingen we 
naar onze oudste en de andere dag naar de ander. Dat was toch feest of niet?   
Ik kon deze dagen thuis dus weer extra trainen met een boek in de 
teutemeut….in alle rust. Wat een fantastische Kerst. Ik hoop dat iedereen ook 
van zo’n rustige vredige Kerst heeft kunnen genieten. 

Voor 2025 wens ik iedereen een fantastisch, maar vooral gezond jaar toe.

Liefs Hanny
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Tijdens de viering op eerste Kerstdag zat de kerk vol en konden de kinderen 
genieten van een fantastisch en verdiend applaus. Alle kinderen kregen een 
traktatie en iedereen werd een Zalig Kerstfeest gewenst. De kerk liep weer leeg. 

Geslaagd dachten wij dan weer tevreden. Opruimen en alles weer in de auto’s 
en naar huis. Dan weer verder met het bereiden van het Kerstmenu onze stijl. 
Nu was Kerstmis weer alleen voor ons gezinnetje. Jeetje wat is dit al weer lang 
geleden… inmiddels zijn onze kindjes groot geworden en hebben ze zelf 
kinderen zoals wij destijds. Ook heel mooi. Nu geen druktes meer van de 
Kerstviering van de Flierefluiters. Dit jaar ook geen werk aan het Kerstdiner onze 
stijl. We werden uitgenodigd door de kinderen. Dus eerste Kerstdag gingen we 
naar onze oudste en de andere dag naar de ander. Dat was toch feest of niet?   
Ik kon deze dagen thuis dus weer extra trainen met een boek in de 
teutemeut….in alle rust. Wat een fantastische Kerst. Ik hoop dat iedereen ook 
van zo’n rustige vredige Kerst heeft kunnen genieten. 

Voor 2025 wens ik iedereen een fantastisch, maar vooral gezond jaar toe.

Liefs Hanny
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De middag is gratis.
65+ en voor mindervalide.
Namens PR‐afdeling CV De Plekkers



Mocht je nog geen pasje hebben met jouw foto erop. Lever dan je 
pasfoto in bij de secretaris of mail je foto aan secretaris@agv­asten.nl. 
Een ingeleverde pasfoto wordt gescand en daarna teruggegeven.

Bel/App Angelique Shala via 0645 886 006
Of mail haar via secretaris@agv‐asten.nl
Na ontvangst van je verhuisbericht, krijg je een nieuwe 
ledenpas, want je adres staat op de pas.
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De bestuursleden kennen 
niet iedereen persoonlijk. 
Neem daarom je AGV Asten 
pasje mee als je je opgeeft  
voor een activiteit, of naar 
een activiteit gaat. Dit voor 
het geval er om gevraagd 
wordt.
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Wil jij ook onze nieuwsbrieven via e­mail?
We sturen vaker e‐mails naar onze leden. bijvoorbeeld als herinnering            

voor het opgeven voor een aktiviteit. Maar van veel leden hebben wij              

geen e‐maiadres.

Wil jij ook onze e‐mails ontvangen?
Ontvang jij nog geen e‐mails van AGV Asten? Stuur dan een e‐mail naar 

secretaris@agv‐asten.nl met daarin je naam en e‐mailadres.
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Foto's Kerstviering
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