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Beste leden,

Alweer het laatste Contactblad van dit jaar. We hebben weer een prachtig 
jaar gehad waarin vermaak en verdriet heel dicht bij elkaar kwamen en we 
daar samen ook heel goed mee om zijn gegaan en waarin een luisterend 
oor dikwijls heel belangrijk was. Dit is tekenend voor onze vereniging. 
Samen zijn we sterk.

Naarstig zijn we op zoek naar vooral jongere leden die onze vereniging 
voor de toekomst in stand kunnen houden. Wij merken dat we steeds meer 
leden krijgen, waar vooral het vergeetachtige toe begint te slaan, waardoor 
het soms lastig is voor het bestuur om de activiteit in goede banen te leiden 
en u teleurgesteld moet worden. Ik wil jullie allen graag het volgende 
advies meegeven: Onderneem meteen actie bij het uitkomen van de 
activiteitenkalender. 

Schakel naasten/kinderen/mantelzorgers in zodat er bepaalde activiteiten 
niet aan je voorbijgaan. Zet de datums van de activiteiten en de datum voor 
opgave in je agenda/kalender en geef het een plek die direct in het oog 
springt. Kun je niet op dat tijdstip, laat dan een van de bovengenoemde 
personen contact opnemen met de organisator.

We hebben inmiddels alweer de jaarlijkse Rabo Clubsupport actie gehad, 
die helaas iets minder heeft opgebracht dan het voorgaand jaar. Maar alle 
beetjes helpen natuurlijk. Probeer volgend jaar je omgeving te overtuigen 
om op de AGV te stemmen. 
Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft. 
De feestmiddag/avond hebben we bij het uitkomen van dit blad al gehad 
waarvan verslag verderop in het clubblad. En voor het kerstknutselen, de 
kerstpakketten en de kerstviering zijn inmiddels de opgaves ook gedaan en 
er is weer voldoende belangstelling.

Lies van Calis heeft vanwege haar gezondheid aangegeven te willen 
stoppen met het bezorgen van de nieuwsbrieven en het Contactblad. 

Wij willen haar bedanken voor haar inzet en hopen haar nog lang te mogen 
begroeten op onze activiteiten. Lenie van Bogget neemt de route van Lies 
over en wij wensen haar veel succes.

Rest mij nog iedereen te bedanken voor het doen slagen van dit 
succesvolle jaar en allemaal alvast een fijn kerstfeest en een voorspoedig 
nieuwjaar te wensen. 
Hopelijk treffen we elkaar op een van onze activiteiten. Vergeet niet om je 
op tijd hiervoor aan te melden.

Jullie voorzitter; Jo Beekers.

mailto:nijssen@gmail.com
https://1drv.ms/w/s!AhsWydSroiMb83JeBKefAkaGkaCd
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Verslag Feestmiddag 26 oktober

Het was wederom een gezellig samen zijn in zaal van Hoek.Deze feestdag is een 
mooi moment om onze jubilarissen en onze vrijwilligers te huldigen en in het 
zonnetje te zetten. Bij binnenkomst kregen alle leden een consumptiebon en kon 
men loten kopen voor de loterij. Na welkom geheten te zijn door de voorzitter 
werd er meteen overgegaan op de huldiging van de jubilarissen. Er waren dit jaar 
5 jubilarissen te weten: Betsy Peeters‐Kanters, Mien Snijders‐van Gaal en Franca 
van Bussel‐van Kessel. Allen 12,5 jaar. Vervolgens Mien Bankers‐Verberne en Lies 
van Calis‐Kanters, beide 25 jaar lid van onze vereniging. Zij kregen allemaal een 
cadeaubon en een mooie bos bloemen overhandigt. Er werd een groepsfoto 
gemaakt en werden toegezongen door de aanwezigen. Na de huldiging was het 
tijd om te gaan zingen, dansen en vooral te genieten van de muziek van het 
zangduo Jan en Toos, die weer  voor iedereen een herkenbaar stuk muziek ten 
gehore brachten. Hier werd volop meegezongen en er werd zelfs heel voorzichtig 
een polonaise gelopen en ook werd er gedanst. Hierna werd er gestart met het, 
door van Hoek, goed verzorgd diner. Na het nuttigen van het voorgerecht was het 
tijd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Een extra woordje was er voor Lies 
van Calis, die vanwege haar gezondheid heeft aangegeven te stoppen met de 
bezorging van het clubblad. Lies heeft dit 25 jaar gedaan en de dank was dan ook 
groot. De opvolgster die het van Lies overneemt is ook al bekend. In totaal waren 
er 11 vrijwilligers die in het zonnetje werden gezet en allen kregen zij een 
cadeaubon overhandigt en na deze formaliteit werden, allen die aanwezig waren, 
op de foto gezet en toegezongen door de aanwezigen. Na deze ceremonie werd er 
verder gegaan met het diner, in de vorm van een lopend buffet, dat zeer goed 
geregeld was zodat dit ordentelijk verliep. Na nog een muziekblok van Jan en Toos, 
 was het tijd voor de loterij waar weer mooie prijzen te winnen waren. Het bestuur 
had weer mooie levensmiddelenpakketten samengesteld waar iedereen wat mee 
kon. Na de loterij was er nog een muziekblok van Jan en Toos en daarna kon men 
zich op gaan maken voor de gang naar huis en/of  nog even na te genieten van een 
gezellig, goedverzorgd feest. De voorzitter sloot deze avond af en bedankte alle 
mensen die dit mogelijk gemaakt hadden. Het was weer geweldig.

Een blije feestganger.



Data 2024:  418 jan, 115 febr, 721 mrt, 418 apr, 216 mei, 620 juni, 
                     418 juli, 115 aug, 519 sept, 317 okt, 721 nov, 5 dec. 

Overledenen leden

Gelukkig zijn ons afgelopen 2 maanden geen leden ontvallen.

Attentie, i.v.m. Kerstaktiviteit van De Lisse
is het op donderdag 19 december géén kienen



http://www.janvanhoekasten.nl/


Vooraankondiging Themamiddag

Eind januari / begin februari 2025 willen wij (samen met de jeu De 
Boulesclub Asten) een speciale Themamiddag organiseren.

Karolina Meems, nu nog kandidaatnotaris en volgend jaar de Notaris in 
Someren, komt ons bijpraten over volmachten, testamenten en het 
levenstestament.

Wat kan ik regelen nu ik nog het overzicht heb en de bankzaken nog 
begrijp? Maar wat “als ik het straks NIET meer begrijp? Hoe dan verder? 
Wie mag wat gaan regelen voor mij?

Kortom: onderwerpen die – zeker gezien onze leeftijden – voor velen van 
belang zijn. KarolinaMeems zal op deze (en aanverwante) onderwerpen 
jullie informeren en uiteraard vragen beantwoorden.

Belangrijk!

Mogelijk dat ook jullie kinderen / mantelzorgers hier grote interesse in 
kunnen hebben.

Laat hen deze vooraankondiging lezen, is ons advies.                    
Iedereen is welkom.

Geen kosten en vanzelfsprekend wordt voor koffie/thee en een koekje 
gezorgd.

Oele van Dishoeck (Astense Gehandicapten Vereniging)                          
Jan Thoer (jeu De Boulesclub Asten)

In ons volgend Contactblad komen wij hierop terug met meer informatie.



Activiteitenkalender 2024
Resterend vanaf 1 november

Let Op!!!    Op 19 december is het géén kienen

Kerstknutselen en het afhalen van de kerstpakketten is bij:
Ton Bakens Havercamp 26 Asten 
(ingang: naast Heerbaan 33 zie de wegwijzers)
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Vertel over onze vereniging en geef het laatste contactblad ter

informatie (Jo Beekers, Jan Thoer en Oele van Dishoeck hebben altijd wel een 

extra exemplaar beschikbaar).

Zie ook: www.agvasten.nl/lidmaatschap

Wie uit jouw omgeving heeft een lichamelijke beperking of chronische aandoening 

en is nog geen lid. Iemand uit je buurt, een kennis?

Nieuwe leden zijn zeer welkom en vooral jongere leden zijn nodig voor ons 

voortbestaan. Maar ook oudere en uw mantelzorger(s) zijn van harte welkom.

Voor de toekomst van de vereniging is uitbreiding met jongere leden 

broodnodig. Denk daarom even na over deze vragen:
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Op de koffie……….

Goede morgen Huub en Hanny Nijssen

We hebben een zonnige dag vandaag, midden                                   
oktober en het wordt vandaag zonnig en de                                  
temperatuur loop op tot zo’n 20 graden.

Huub is een ras Heusdenaar en Hanny komt uit “Leissel” Huub is achter in 
de “Pil” geboren in het Willemsveen, in de buurt van het peelzicht. Het 
gezin telt 14 kinderen Huub was de middelste van het gezin van zeven 
zussen en nog zes broers.                                                                    

Huub en Hanny hebben elkaar leren kennen in zaal Van den Einden in de 
St Jozefparochie in Deurne. Samen hebben ze twee kinderen, een zoon 
en een dochter, Bart en Annelie en vijf kleinkinderen.                            

Huub zijn hobby’s zijn knutselen en Hanny doet van alles, te veel om op te 
noemen. Ze zijn nu bezig met het monument ter ere van de mantelzorgers. 
Ze zijn tevreden met de vereniging, ga zo door en probeer voor iedereen 
het zo goed mogelijk te doen. En ze hopen nog lang mee te mogen 
draaien. Hun slogan is: Als de wil er is om het goed te doen, ben je al half 
geslaagd. Ze vinden het contactblad zeer goed verzorgd en het mag er 
zijn. Ze genieten erg van de kleinkinderen. De vijf edelstenen, zegt Hanny.

Jarenlang hebben ze genoten op de Veluwe, de prachtige natuur en de 
goed verzorgde fietspaden in de omgeving en niet te vergeten de 
aangepaste hotels, die dan met name voor Huub goed toegankelijk waren. 

Om daar te komen heeft Huub voor jaren terug zelf een aanhanger in 
elkaar geknutseld, daarmee kon hij dan zijn rolstoel en de fietsen van de 
kleinkinderen vervoeren. Zo konden ze dan toch met z’n allen van huis.       
Huub is een prachtig mens. Hij staat ondanks zijn handicap, heel positief in 
het leven. Hij zegt: Als het zo blijft gaan wil ik wel honderd worden.

Na enkele kopjes koffie en nog meer leuke                                                    
verhalen, gaan we nu stoppen met schrijven en                                
wensen Hanny en Huub, kinderen en kleinkinderen                                      
leuke en fijne feestdagen.

Wij gaan ervoor en willen iedereen goede,                                                    
positieve en fijne dagen wensen.

Hanny en Huub
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Hanny schrijft..........Fietsen…. Wat een uitkomst.

Al jarenlang gaan mijn man en ik fietstochtjes maken. Het zijn geen 
tochten van 100 kilometer per dag of dagen langs de Donau of zo. Nee 
joh, gewoon een dag of vier naar de Veluwe. Geweldig. 

Die uitjes beginnen al met het zoeken naar een geschikt hotel. Bellen of 
ze wel alle benodigde voorzieningen hebben op de MiVa kamer. Vaak een 
te smalle pad langs het bed zodat we niet met de rolstoel tot aan het bed 
kunnen rijden. Het blijft een hele puzzel. Een keer zelfs vroeg ik naar een 
badkamer met aangepaste douche, en ja hoor, ze hadden zelfs een 
douche en daarbij nog een bad. Nou dat is het! Boeken dit!! Bij aankomst 
bleek de handsproeier aan een glijstang boven het bad te hangen.. Dan 
mijn man maar wassen op bed de komende dagen. Maar goed, al zulke 
situaties trotserend waren we toch maar lekker op onze Veluwe. 

Al snel hadden we hotel Papendal ontdekt en waren we er jaren op rij te 
gast. Van daaruit waren we snel op de Ginkelse Heide en ook richting 
Apeldoorn werd snel bekend terrein. We spraken zelf bij het plannen van 
de route over bv. bij die mooie boom gaan we rechts. Dan wisten we 
welke bocht er bedoeld was. Of die parkeerplaats waar de scootmobiel 
het niet deed toen we hem van de aanhanger wilden halen. Uren wachten 
op de monteur van de hulpmiddelenverstrekker. En warm dat het was. 
Gelukkig was het op de parkeerplaats bij ons hotel De Buunderkamp in 
Wolfheze. 

Daar gingen we elk jaar naar een soort van cafetaria mede gerund door 
cliënten van de psychiatrische kliniek die in Wolfheze gevestigd is. Zo 
leuk om met hen in gesprek te gaan. Of, daar waar je die lekke band 
kreeg moeten we niet doen want daar was het wegdek erg slecht. Om dat 
stuk te omzeilen moesten we dan langs het huisje van de boswachter bij 
knooppunt 36. 

Ook de bankjes op de diverse plekken  waren herkenningspunten. Dat 
bankje waar die mevrouw was met die grote honden, of: als we hier gaan 
komen we langs het bankje waar die mevrouw mopperde over eierschaal, 
achtergelaten door “natuurliefhebbers” en ze raapte al die kleine stukjes 
eierschaal op. Als er nu aan denk, weet ik nog precies waar het was.  
Vertrekkend bij hotel Hof van Putten richting Harderwijk over de 
Grietewegen dan aan het begin van de Emmalaan vooraan rechts in het 
bos. Ook als we een geplande route aan het fietsen waren bedachten we 
ineens dat bij die boer, met de melktank ook een soort van vlooienmarktje 
op zijn terrein was. O Ja, dat gaan we doen, dan moeten we bij die boom, 
met een stopcontact erop, de fietspad volgen en als we dan daar geweest 
zijn, fietsen we over het paadje waar de wilde orchideeën langs groeien, 
terug. Op die boom met het stopcontact hing ook een bordje. Er stond op 
te lezen: Hier gratis groene stroom.                                                             
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    

Dan door naar de Hoofdige Boer voor een heerlijk kopje koffie. 
Knooppuntkaarten raakten overbodig.

Een keer fietsten we vlakbij een knooppunt van veel snelwegen. Rondom 
werd veel gewerkt en ook onze geplande route konden we niet meer 
volgen. Dus als we hier rechts gaan en dan een keer links en weer rechts 
moeten we denk ik bij die grote begraafplaats in Arnhem uitkomen. Dat 
dachten we alle twee dus huppakee het zanderige bospad in. Dat 
zanderige pad werd een modderig pad waar van die grote machines 
gereden hadden, dus een kunst om dat met de scootmobiel te doen, 
maar goed. Toen het ook nog begon te regenen, werd het avontuur 
compleet. Ik duwde mijn fiets door de smurrie, liep terug om dan mijn man 
met duwen vooruit proberen te krijgen. Dan de fiets weer een stukje 
vooruit en dan weer de scootmobiel duwen. Heel veel tijd later zagen we 
in de verte auto’s over een weg rijden…nog even en we waren weer in de 
bewoonde wereld. Wat een fantastisch vooruitzicht. Daar echter 
aangekomen bleek de weg wel 25 centimeter hoger te liggen dan het 
bosgrondniveau. Doorweekt en wel, bouwde ik met stukken tak en 
stronkjes van struiken en keien een hellinkje. En ja hoor, ik kon de 
scootmobiel ertegen omhoog duwen en we waren weer op de harde weg. 
Er stond een groot bord langs de weg. Ik ging even kijken waar we waren. 
Waterberg. Nou, dat hadden we wel ondervonden. Tijdens dat tochtje 
droeg ik een witte spijkerbroek en sandalen…..De broek was niet wit 
meer. Ons fietstochtje ging in de stromende regen verder…Never give 
up… haha. Enige tijd later arriveerden we op Papendal. Drijfnat, ondanks 
onze poncho’s en met sjiepende schoenen en met een vuil karretje 
mochten we gewoon doorlopen naar onze kamer. We hadden er weer 
enkele herkenningspunten bij sinds deze “off road” tocht. De volgende 
dag toch weer op tijd uit de veren, even genieten van het ontbijt in het 
restaurant 2028, en buurten met “onze” ontbijt kok Gonny, die altijd een 
speciaal plekje voor ons had bij het raam zodat we over het golfterrein en 
de vijver konden kijken. Daarna op naar Arnhem door het bos zodat we 
langs “ons Dorp” kwamen. Je weet wel van die lange uitzending op tv met 
Mies Bouman om geld in te zamelen. Weer een andere tocht ging langs 
grafheuvels en andere bezienswaardigheden en kijkend of de buffels er 
weer waren, kwamen we via onze eigen herkenningspunten weer goed 
thuis. 

Ook hier in de omtrek fietsen wij graag over de mooie peikes. Rondje 
Groote Peel is een van onze favorieten. Ook de Strabrechtse Heide is 
vaak het doel of via de heidefietsen we naar Geldrop, Mierlo of 
Valkenswaard. Nog een fantastisch tochtje is, via Deurne, langs  
Griendtsveen en Helenaveen. Een tochtje dat wij vroeger vaak op zondag 
maakten met mijn ouders en broertjes en zusjes…Naar oma op den 
Breemortel in Zeilberg en dan door langs het kanaal van Griendtsveen 

naar Helenaveen om waterhoentjes te tellen.

Heel af en toe kregen we frietjes in Helenaveen. Met een heel fijn gevoel 
denk ik er aan terug en ik merk dat ik nu glimlach. Tegenwoordig fietsen 
we langs het Toon Kortoomspark richting Griendsveen en even later 
kijken we naar de sneeuwklokjes tegen de schuine oevers van de 
Helenavaart in Helenaveen. Werkelijk zo mooi. En op zoek naar mooie 
dubbele narcissen.  “Nare sissen” zoals mijn man ze noemt. Dan door 
richting Neerkant en via de zandpad naar Meijel fietsend langs het 
Deurnes kanaal, even het brugje over naar het bankje op de berg bij de   
Tsplitsing van twee kanalen. Kijkend naar de beeldhouwwerken van de 
bevers die aan het knagen zijn geweest. Eergisteren fietsten we langs de 
Meijelseweg. Ik heb er nog nooit zoveel paddenstoelen zien staan. Echt 
de moeite waard om even te gaan kijken. Heel vaak worden er foto’s 
gemaakt van markante bomen en mooie bloemen. Ze worden regelmatig 
meteen via de app verstuurd naar de kinderen en vaak krijgen we al snel 
reacties, zoals: “O, zitten jullie aan het watertje bij dat blauwe bankje, aan 
dat kronkelpad?” Zo gaaf. Zij nemen het al doende gewoon van ons over. 
Hopelijk krijgen zij ook de tijd om als ze wat ouder zijn, de omgeving 
fietsend te bekijken. Je ziet zoveel meer dan wanneer je er met de auto 
door rijdt. Meer dan de moeite waard.

Ja, dat “fietsen” doet mijn man dus ook gewoon met zijn scootmobiel! 
Hopelijk ook in de toekomst. Fietsen…. Wat een uitkomst.

Liefs Hanny
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meer. Ons fietstochtje ging in de stromende regen verder…Never give 
up… haha. Enige tijd later arriveerden we op Papendal. Drijfnat, ondanks 
onze poncho’s en met sjiepende schoenen en met een vuil karretje 
mochten we gewoon doorlopen naar onze kamer. We hadden er weer 
enkele herkenningspunten bij sinds deze “off road” tocht. De volgende 
dag toch weer op tijd uit de veren, even genieten van het ontbijt in het 
restaurant 2028, en buurten met “onze” ontbijt kok Gonny, die altijd een 
speciaal plekje voor ons had bij het raam zodat we over het golfterrein en 
de vijver konden kijken. Daarna op naar Arnhem door het bos zodat we 
langs “ons Dorp” kwamen. Je weet wel van die lange uitzending op tv met 
Mies Bouman om geld in te zamelen. Weer een andere tocht ging langs 
grafheuvels en andere bezienswaardigheden en kijkend of de buffels er 
weer waren, kwamen we via onze eigen herkenningspunten weer goed 
thuis. 

Ook hier in de omtrek fietsen wij graag over de mooie peikes. Rondje 
Groote Peel is een van onze favorieten. Ook de Strabrechtse Heide is 
vaak het doel of via de heidefietsen we naar Geldrop, Mierlo of 
Valkenswaard. Nog een fantastisch tochtje is, via Deurne, langs  
Griendtsveen en Helenaveen. Een tochtje dat wij vroeger vaak op zondag 
maakten met mijn ouders en broertjes en zusjes…Naar oma op den 
Breemortel in Zeilberg en dan door langs het kanaal van Griendtsveen 

naar Helenaveen om waterhoentjes te tellen.

Heel af en toe kregen we frietjes in Helenaveen. Met een heel fijn gevoel 
denk ik er aan terug en ik merk dat ik nu glimlach. Tegenwoordig fietsen 
we langs het Toon Kortoomspark richting Griendsveen en even later 
kijken we naar de sneeuwklokjes tegen de schuine oevers van de 
Helenavaart in Helenaveen. Werkelijk zo mooi. En op zoek naar mooie 
dubbele narcissen.  “Nare sissen” zoals mijn man ze noemt. Dan door 
richting Neerkant en via de zandpad naar Meijel fietsend langs het 
Deurnes kanaal, even het brugje over naar het bankje op de berg bij de   
Tsplitsing van twee kanalen. Kijkend naar de beeldhouwwerken van de 
bevers die aan het knagen zijn geweest. Eergisteren fietsten we langs de 
Meijelseweg. Ik heb er nog nooit zoveel paddenstoelen zien staan. Echt 
de moeite waard om even te gaan kijken. Heel vaak worden er foto’s 
gemaakt van markante bomen en mooie bloemen. Ze worden regelmatig 
meteen via de app verstuurd naar de kinderen en vaak krijgen we al snel 
reacties, zoals: “O, zitten jullie aan het watertje bij dat blauwe bankje, aan 
dat kronkelpad?” Zo gaaf. Zij nemen het al doende gewoon van ons over. 
Hopelijk krijgen zij ook de tijd om als ze wat ouder zijn, de omgeving 
fietsend te bekijken. Je ziet zoveel meer dan wanneer je er met de auto 
door rijdt. Meer dan de moeite waard.

Ja, dat “fietsen” doet mijn man dus ook gewoon met zijn scootmobiel! 
Hopelijk ook in de toekomst. Fietsen…. Wat een uitkomst.

Liefs Hanny
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Hanny schrijft..........Fietsen…. Wat een uitkomst.

Al jarenlang gaan mijn man en ik fietstochtjes maken. Het zijn geen 
tochten van 100 kilometer per dag of dagen langs de Donau of zo. Nee 
joh, gewoon een dag of vier naar de Veluwe. Geweldig. 

Die uitjes beginnen al met het zoeken naar een geschikt hotel. Bellen of 
ze wel alle benodigde voorzieningen hebben op de MiVa kamer. Vaak een 
te smalle pad langs het bed zodat we niet met de rolstoel tot aan het bed 
kunnen rijden. Het blijft een hele puzzel. Een keer zelfs vroeg ik naar een 
badkamer met aangepaste douche, en ja hoor, ze hadden zelfs een 
douche en daarbij nog een bad. Nou dat is het! Boeken dit!! Bij aankomst 
bleek de handsproeier aan een glijstang boven het bad te hangen.. Dan 
mijn man maar wassen op bed de komende dagen. Maar goed, al zulke 
situaties trotserend waren we toch maar lekker op onze Veluwe. 

Al snel hadden we hotel Papendal ontdekt en waren we er jaren op rij te 
gast. Van daaruit waren we snel op de Ginkelse Heide en ook richting 
Apeldoorn werd snel bekend terrein. We spraken zelf bij het plannen van 
de route over bv. bij die mooie boom gaan we rechts. Dan wisten we 
welke bocht er bedoeld was. Of die parkeerplaats waar de scootmobiel 
het niet deed toen we hem van de aanhanger wilden halen. Uren wachten 
op de monteur van de hulpmiddelenverstrekker. En warm dat het was. 
Gelukkig was het op de parkeerplaats bij ons hotel De Buunderkamp in 
Wolfheze. 

Daar gingen we elk jaar naar een soort van cafetaria mede gerund door 
cliënten van de psychiatrische kliniek die in Wolfheze gevestigd is. Zo 
leuk om met hen in gesprek te gaan. Of, daar waar je die lekke band 
kreeg moeten we niet doen want daar was het wegdek erg slecht. Om dat 
stuk te omzeilen moesten we dan langs het huisje van de boswachter bij 
knooppunt 36. 

Ook de bankjes op de diverse plekken  waren herkenningspunten. Dat 
bankje waar die mevrouw was met die grote honden, of: als we hier gaan 
komen we langs het bankje waar die mevrouw mopperde over eierschaal, 
achtergelaten door “natuurliefhebbers” en ze raapte al die kleine stukjes 
eierschaal op. Als er nu aan denk, weet ik nog precies waar het was.  
Vertrekkend bij hotel Hof van Putten richting Harderwijk over de 
Grietewegen dan aan het begin van de Emmalaan vooraan rechts in het 
bos. Ook als we een geplande route aan het fietsen waren bedachten we 
ineens dat bij die boer, met de melktank ook een soort van vlooienmarktje 
op zijn terrein was. O Ja, dat gaan we doen, dan moeten we bij die boom, 
met een stopcontact erop, de fietspad volgen en als we dan daar geweest 
zijn, fietsen we over het paadje waar de wilde orchideeën langs groeien, 
terug. Op die boom met het stopcontact hing ook een bordje. Er stond op 
te lezen: Hier gratis groene stroom.                                                             
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    

Dan door naar de Hoofdige Boer voor een heerlijk kopje koffie. 
Knooppuntkaarten raakten overbodig.

Een keer fietsten we vlakbij een knooppunt van veel snelwegen. Rondom 
werd veel gewerkt en ook onze geplande route konden we niet meer 
volgen. Dus als we hier rechts gaan en dan een keer links en weer rechts 
moeten we denk ik bij die grote begraafplaats in Arnhem uitkomen. Dat 
dachten we alle twee dus huppakee het zanderige bospad in. Dat 
zanderige pad werd een modderig pad waar van die grote machines 
gereden hadden, dus een kunst om dat met de scootmobiel te doen, 
maar goed. Toen het ook nog begon te regenen, werd het avontuur 
compleet. Ik duwde mijn fiets door de smurrie, liep terug om dan mijn man 
met duwen vooruit proberen te krijgen. Dan de fiets weer een stukje 
vooruit en dan weer de scootmobiel duwen. Heel veel tijd later zagen we 
in de verte auto’s over een weg rijden…nog even en we waren weer in de 
bewoonde wereld. Wat een fantastisch vooruitzicht. Daar echter 
aangekomen bleek de weg wel 25 centimeter hoger te liggen dan het 
bosgrondniveau. Doorweekt en wel, bouwde ik met stukken tak en 
stronkjes van struiken en keien een hellinkje. En ja hoor, ik kon de 
scootmobiel ertegen omhoog duwen en we waren weer op de harde weg. 
Er stond een groot bord langs de weg. Ik ging even kijken waar we waren. 
Waterberg. Nou, dat hadden we wel ondervonden. Tijdens dat tochtje 
droeg ik een witte spijkerbroek en sandalen…..De broek was niet wit 
meer. Ons fietstochtje ging in de stromende regen verder…Never give 
up… haha. Enige tijd later arriveerden we op Papendal. Drijfnat, ondanks 
onze poncho’s en met sjiepende schoenen en met een vuil karretje 
mochten we gewoon doorlopen naar onze kamer. We hadden er weer 
enkele herkenningspunten bij sinds deze “off road” tocht. De volgende 
dag toch weer op tijd uit de veren, even genieten van het ontbijt in het 
restaurant 2028, en buurten met “onze” ontbijt kok Gonny, die altijd een 
speciaal plekje voor ons had bij het raam zodat we over het golfterrein en 
de vijver konden kijken. Daarna op naar Arnhem door het bos zodat we 
langs “ons Dorp” kwamen. Je weet wel van die lange uitzending op tv met 
Mies Bouman om geld in te zamelen. Weer een andere tocht ging langs 
grafheuvels en andere bezienswaardigheden en kijkend of de buffels er 
weer waren, kwamen we via onze eigen herkenningspunten weer goed 
thuis. 

Ook hier in de omtrek fietsen wij graag over de mooie peikes. Rondje 
Groote Peel is een van onze favorieten. Ook de Strabrechtse Heide is 
vaak het doel of via de heidefietsen we naar Geldrop, Mierlo of 
Valkenswaard. Nog een fantastisch tochtje is, via Deurne, langs  
Griendtsveen en Helenaveen. Een tochtje dat wij vroeger vaak op zondag 
maakten met mijn ouders en broertjes en zusjes…Naar oma op den 
Breemortel in Zeilberg en dan door langs het kanaal van Griendtsveen 

naar Helenaveen om waterhoentjes te tellen.

Heel af en toe kregen we frietjes in Helenaveen. Met een heel fijn gevoel 
denk ik er aan terug en ik merk dat ik nu glimlach. Tegenwoordig fietsen 
we langs het Toon Kortoomspark richting Griendsveen en even later 
kijken we naar de sneeuwklokjes tegen de schuine oevers van de 
Helenavaart in Helenaveen. Werkelijk zo mooi. En op zoek naar mooie 
dubbele narcissen.  “Nare sissen” zoals mijn man ze noemt. Dan door 
richting Neerkant en via de zandpad naar Meijel fietsend langs het 
Deurnes kanaal, even het brugje over naar het bankje op de berg bij de   
Tsplitsing van twee kanalen. Kijkend naar de beeldhouwwerken van de 
bevers die aan het knagen zijn geweest. Eergisteren fietsten we langs de 
Meijelseweg. Ik heb er nog nooit zoveel paddenstoelen zien staan. Echt 
de moeite waard om even te gaan kijken. Heel vaak worden er foto’s 
gemaakt van markante bomen en mooie bloemen. Ze worden regelmatig 
meteen via de app verstuurd naar de kinderen en vaak krijgen we al snel 
reacties, zoals: “O, zitten jullie aan het watertje bij dat blauwe bankje, aan 
dat kronkelpad?” Zo gaaf. Zij nemen het al doende gewoon van ons over. 
Hopelijk krijgen zij ook de tijd om als ze wat ouder zijn, de omgeving 
fietsend te bekijken. Je ziet zoveel meer dan wanneer je er met de auto 
door rijdt. Meer dan de moeite waard.

Ja, dat “fietsen” doet mijn man dus ook gewoon met zijn scootmobiel! 
Hopelijk ook in de toekomst. Fietsen…. Wat een uitkomst.

Liefs Hanny



Mocht je nog geen pasje hebben met jouw foto erop. Lever dan je 
pasfoto in bij de secretaris of mail je foto aan secretaris@agvasten.nl. 
Een ingeleverde pasfoto wordt gescand en daarna teruggegeven.

Bel/App Angelique Shala via 0645 886 006
Of mail haar via secretaris@agv‐asten.nl
Na ontvangst van je verhuisbericht, krijg je een nieuwe 
ledenpas, want je adres staat op de pas.
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De bestuursleden kennen 
niet iedereen persoonlijk. 
Neem daarom je AGV Asten 
pasje mee als je je opgeeft  
voor een activiteit, of naar 
een activiteit gaat. Dit voor 
het geval er om gevraagd 
wordt.
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De Rabo ClubSupport 2024

Op donderdag 10 oktober werden door de Rabo Peelland Zuid tijdens 
een feestelijke avond in Hart van Heuze de bedragen bekend gemaakt.

De AGV mag € 270,31 tegemoet zien. Weliswaar 5 tientjes minder dan 
in 2023 (over de gehele linie was dit bij bijna alle deelnemers het geval), 
maar toch weer een leuk bedrag.

Namens het Bestuur veel dank aan onze leden en sympathisanten voor 
hun stem en dus "centjes". Op naar volgend jaar!

Oele (Penningmeester)

Wil jij ook onze nieuwsbrieven via email?
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Aanstaande aktiviteiten 

Het jaar nadert alweer het einde, dus het aantal aktiviteiten neemt  
ook alweer verder af.

Als eerste krijgen we:

Kerstknutselen, op vrijdag 13 december, hiervoor hebben zich 15 
personen aangemeld. Het beloofd dus weer een leuke en gezellige 
middag te worden.
Omdat de groep groter is dan verwacht gaan we hiervoor naar 
Ton Bakens Havercamp 26 Asten
Aanvang: 13:30 uur en duurt tot ca. 16:00 uur 

Dan op 20 december tussen 13:30 en 17:00 uur afhalen van het 
gratis kerstpakket.

Dit is ook bij Ton Bakens Havercamp 26 Asten
U komt hier via de achteringang, langs Heerbaan 33
Dit wordt door wegwijzertjes aan gegeven.

En dan als laatste dit jaar, hebben we de Kerstviering in zaal Jan van 
Hoek, eveneens op vrijdag 20 december 
aanvang 19:00 uur tot ca 20:30 uur. 

Uiteraard met voor iedereen 
koffie/thee en worstenbroodje en 
een belegd broodje.
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